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We komen in stilte binnen 
 

Aansteken Paaskaars 

 

Bemoediging en drempelgebed 

Voorganger : Wij die U nooit hebben gezien, 

allen         : ZIE ONS HIER STAAN. 

voorganger : Wij die van U hebben gehoord, 

allen      : HOOR GIJ ONS AAN. 

voorganger : Uw naam is dat Gij mensen helpt, 

allen        : WEES ONZE HULP. 

voorganger  : en dat Gij alles hebt gemaakt, 

allen         : MAAK ALLES NIEUW. 

voorganger : En dat Gij ons bij name kent; 

allen         : LEER ONS U KENNEN: 

voorganger : Die Bron van leven wordt genoemd, 

allen         : DOE ONS WEER LEVEN; 

voorganger : Die hebt gezegd: ‘ Ik zal er zijn’,         

allen          : WEES HIER AANWEZIG!     

 

Zingen: NLB 256: Blijf met uw genade bij ons (herhalen) 

 

Lezing: Psalm 22 (vertaling Niek Schuman) 

 

Stilte 

 

Lezing: Lukas 23: 32 - 49   

tijdens de lezing doven we de paaskaars 
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Stilte 

 

Zingen: NLB 590: Nu valt de nacht 

 

 

Het goddelijk beklag ( Niek Schuman) afgesloten met kyrie 

  

Voorbeden  

stil gebed 

Onze Vader 

 

Zingen: Bleibet hier (Taizé; herhalen)  

 

 

Zegenbede: NLB 415: 1 en 2 gesproken, couplet 3 gezongen 

 
1. Zegen ons, Algoede, neem ons in uw hoede 
en verhef uw aangezicht over ons en geef ons licht. 
 
2. Stort, op onze bede, in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht van uw Geest bij dag en nacht. 
 

 

We verlaten in stilte de kerk 

 
 
 
 


