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Stilte 
(We zetten de stilte van Goede Vrijdag voort. De kerk is schaars 
verlicht, het orgel zwijgt) 
 
Opening 
 
  
Litaniegebed vanuit het donker: 
 
Om alle mensen, 
levend in de nacht, 
vervreemd van zichzelf, 
verloren voor elkaar, 
mensen, 
levend ten dode 
verdrukt en gebogen, 
stemmeloos en stom gemaakt, 
mensen in ballingschap, 
ver van huis, 
vluchtelingen, verjaagd, 
mensen, 
in de greep van de angst, 
uitzichtloos van verdriet, 
verloren aan de dood, 
om hen allen 
roepen we in deze nacht, 
Heer ontferm U. 
 
 
Vraag: Hoe lang duurt de nacht, hoe lang? Wachter, hoe lang duurt 
de nacht? ‘De morgen komt’, zegt de wachter, maar het is nog nacht. 
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Antwoord: Ontwaak, jij die slaapt! Sta op uit duister en Christus zal 
over je lichten. 
 
Verhalen van bevrijding uit de dood. 
 
Eerste lezing 
 
Vraag: Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? 
Waarom luisteren wij naar wat wij al wisten? 
En waarom gaan wij terug tot in den beginne? 
 
Antwoord: Om niet te vergeten wie wij zijn, om te horen dat wij 
mensen zijn, geroepen uit het duister tot het licht. 
 
Genesis 1: 1-5 
 
‘Lied van de schepping’ NLB 602: 1, (koor) 2, 3 en 4 (allen) 
 
Tweede lezing  
 
Vraag: Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? Want 
elke nacht slapen wij en nu zijn wij samen om te waken. 
 
Antwoord: Om niet te vergeten dat wij slaven zijn geweest, maar tot 
vrijheid werden geroepen.  
Omdat God ons heeft gered opdat wij voor altijd zijn volk zouden zijn.  
 
Exodus 14: 15-22 
 
Zingen: ‘Met Mozes zijn wij meegegaan’ NLB 606:1 (koor), 
2 en 3 (allen) 
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Derde lezing  
 
Vraag: Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? 
Hoe komt het dat wij niet verzonken zijn in de diepte? 
 
Antwoord: Omdat God onze ondergang niet heeft gewild, omdat Hij 
ons op de oever heeft gezet opdat wij leven zullen, uit nacht en ontij 
vandaan.  
 
Jona 1: 15 – Jona 2: 11 
 
Zingen: ‘Zijt Gij mijn God’ NLB 155: 1, 3 (koor), 5, 7 en 9 (allen) 
 
 
 
Het begin van Pasen  
 
Dit is de avond waar wij vieren dat de Messias de dood door zijn 
dood overwon en is opgestaan uit de dood. 
 
Zingen: ‘Als God ons thuisbrengt’ NLB 126a 
 
 
Tijdens het zingen van dit lied worden het antependium en de stola 
gewisseld; de kleur wordt wit. De bloemen worden op tafel gezet.  
 
De Paaskaars wordt binnengebracht 
Zingen: ‘Licht dat ons aanstoot’ NLB 601: 1, 2 en 3. De lichtjes 
worden aangestoken. 
 
2. Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
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Vierde lezing:  Paasevangelie: Lucas 24: 1-10 
 
Zingen: ‘Ik zeg het allen dat Hij leeft’ NLB 642: 1, 5, 7 en 8 
 
 
Doopgedachtenis 
 
Wij gaan staan 
Het doopvont wordt gevuld: 
 
In stilte noemen wij onze doopnamen. 
 
Laat dit water 
ons een teken zijn 
dat God ook in deze tijd 
een gemeente  roept van heinde en ver, 
gedoopt in Jezus’ doop, 
met hem gestorven en opgestaan 
levend door de Geest, 
op weg naar beloofd land. 
 
Belijden van ons geloof. 
 
VG. : IK ZAL ER ZIJN is onze God, 
God over de goden 
Schepper van hemel en aarde, 
die ons de aarde heeft toevertrouwd; 
Vader van zijn volk onderweg,  
Moeder van alle levenden. 
 
 Gem. : DAT GELOOF IK 
VG.: Zijn vrederijk is nabij gekomen 
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In Jezus van Nazareth, de Gezalfde 
Hij roept ons hem te volgen. 
Gem. : DAT GELOOF IK 
 
De Geest is het die levend maakt, 
die ons leidt in de waarheid, 
ons lokt met het visioen 
van een wereld waar het menselijk toegaat, 
Die met ons gaat naar de toekomst. 
Gem.:  DAT GELOOF IK 
 
 
Zingen: ‘O God die uit het water’ NLB 356: 1, 3 (koor), 5, 6 en 7(allen) 
 
 
 
Zingen: ‘Wij gaan de nacht door’ NLB 895 en steken onze kaarsjes 
weer aan. 
 
Dankzegging in het licht  
 
Vg  Om de eerste dag van de rest van ons leven 
 om het licht dat telkens weer doorbreekt, 
 om de warmte die de kilte verdrijft, 
 om de geuren van groen om ons heen: 
G HALLELUJA 
 
Vg  Om de mensen die wel worden bevrijd, 
 om wie zich niet neerleggen bij onrecht, 
 om wie opstaan tegen leugen en bedrog, 
 om wie werken aan een andere toekomst 
G HALLELUJA 
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Vg  Om wie zich geven aan het welzijn van mensen, 
 om wie verzorgen, verbinden en genezen 
 om wie een toevlucht zijn voor ontheemden  
 om wie vertroosten, verzachten en sterken: 
G HALLELUJA 
 
Vg Om wie het patroon van geweld wil verbreken 
 om wie het oude liedje niet meer willen zingen, 
            om wie het waagt, zonder te willen winnen, 
            om wie nieuwe wegen zoekt, ook de smalle: 
G HALLELUJA 
 
Vg Om alle kinderen die ons leven versieren, 
 om alle momenten van vrolijk plezier, 
 om alle vriendschap, gemeenschap en liefde 
 om alle verrukking van kunst en cultuur 
G HALLELUJA 
 
 
Vg Om alle getuigen wier woorden nog spreken, 
 om alle opwekkende mooie verhalen, 
 om alle goede gebaren en wenken, 
 om alle dromen en daden van hoop: 
G HALLELUJA 
 
 
Vg Om de laatste der dagen, het diepste geheim, 
 als alle tranen zullen worden afgewist 
 en alle ogen zullen worden geopend 
 in het zoete licht van de morgen: 
G HALLELUJA 
 
Onze Vader  



8 

 
We gaan staan 
 
Zingen: ‘O vlam van Pasen’ NLB 637: 1, 2, 3 en 4 
 
 
 
Zegen  
V. De Levende zegene ons met vreugde en licht 
A. GOD ZIJ LOF EN DANK 
     HALLELUJA 
 
Zingen bij het verlaten van de kerk met brandende kaarsjes: 
‘De steppe zal bloeien’ NLB 608: 1, 2 en 3 
 
 
 


